
Respect 

 

Wat is eigenlijk respect, kan iedereen het voor hun zelf invullen....of is het een gemeenschappelijk 

goed? 

Iemand in hun waarde laten, eerbied voor de ander hun geloof, hun cultuur hebben. 

 

Waardering, elkaar in hun eigen waarde laten, bewondering voor jezelf en de ander..... 

Als je kijkt bij de definitie van Nederland is dat dan hetzelfde als de definitie van een ander land? 

 

Respect betekent aanzien, eerbied of waardering, die men heeft voor (of ontvangt van) iemand 

vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het woord betekent oorspronkelijk omzien 

naar, en vandaar rekening houden met. 

*bron   http://nl.wikipedia.org/wiki/Respect

In Amerika spreken ze over: respecteren van iemands gevoelens, wensen ideeën, wensen en 

voorkeuren, dat we dat serieus nemen en hun het gevoel geven van de moeite waard zijn, 

Ook waardering voor iemands gevoelens, gedachten en het echt luisteren naar elkaar, is heel 

belangrijk. 

 

In Turkije vinden ze de onderlinge omgang met elkaar heel belangrijk en bij andere landen vindt je 

een soort van definitie van respect: " Respect ": een houding van vriendelijkheid naar mensen voor 

wie we hebben aandacht en waardering . " Wederzijdse "  

 

Van twee kanten dus. 

 

Maar eigenlijk merk ik steeds minder respect naar elkaar. 

 

Ik wil het wel zien, ik wil wel dat het er is, maar soms lijkt het echt ver te zoeken. 

 

Als je kijkt is dit niks nieuws, vroeger maakten mensen al ruzie om hun geloof, achtergrond, wie er 

aan de macht stond. 

 

In Rome, en Griekenland, in Israël, in Amerika , overal zag je gevechten en wie er aan de macht 

kwam te staan. 

Napoleon, Hitler, allemaal voorbeelden van hoe het NIET moet! 

Toch? 

Dat bent u toch met mij eens? 

 

En toch, lijken we wel niks te hebben geleerd van onze voorvaders, we blijven steeds strijden...om 

geloof om macht, wie heeft er nu gelijk. 

Volgens mij gaat het daar helemaal niet om. 

De een vind dat hij gelijk heeft en de ander ook. 

 

Als je een regendruppel ziet, kun je aan de ene kant blauw zien en aan de andere kant Rose, wie 

heeft er dan gelijk, alle 2 toch? 

Want al sta je aan de ene kant zie je blauw en aan de andere kant Rose, dus er kunnen meer 

waarheden bestaan. 

 

Waar blijft het respect. 

Als wij ouders, onze kinderen dit blijven laten zien, waar blijft dan het respect. 

 

Verdienen wij het wel om gerespecteerd te worden? 



 

De kinderen zijn de toekomst, als we nu als ouders eens het goede voorbeeld zouden 

geven,...misschien is er dan nog HOOP? 

 

Lana B 

 

 

 

 

 

 

 

 


